Lenteviering

Het (icht zien

We vieren de lente!
Lente staat symbool voor nieuw leven en een nieuw begin.
Wanneer we geboren worden zien we het eerste levenslicht.
Letterlijk zien we in dit jaargetijde elke dag meer licht.
Figuurlijk zien we het licht wanneer we ineens iets begrijpen of een oplossing zien.
In het evangelie horen we over de blinde die weer kan zien,
maar we worden gewaarschuwd dat we ook ziende blind kunnen zijn.
We willen graag van het duister naar het licht.
Kunnen we voor anderen zelf ook een lichtpuntje zijn?

Woord- en Gebedsviering
Zondag 19 maart, 9.30 uur
St. Agathakerk Harreveld

Van harte welkom!

Na afloop staat de koffie klaar!



